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DAVETLERİ KABULÜMÜZDÜR. 


İşçi sınıfimız çetin günler yaşıyor. Burjuvazi, işçi sınıfının ve tüm demokratik güçlerin DGM girişimlerine karşı kararlı tavırlarıyla set çekilince yeni baskı yöntemleri geliştirmeye çalışıyor. İşten çıkarmalarla yiğit işçi sınıfı militanlarını hareketten koparmayı, işçi sınıfını bölmeyi amaçlıyor. İşçi sınıfımız ve onun devrimci sendikal Örgütü DİSK bu girişimleri sonuçsuz bırakmak için görev başındadır. 

DİSK organları geçtiğimiz hafta içinde toplanarak bir dizi kararlar aldılar. Genel Başkan'ın şahsında DİSK'e karşı saldırıya geçen gerici basında DİSK aleyhtarı yalan ve tezvirat kampanyasına karşı DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca 21 Ekim günü basına açıklamada bulundu. 

«DİSK'in verilmeyecek hesabı yoktur. Ancak, bu tür gerici gazeteler DİSK'ten hesap soracak seviyede değildirler. 
Esas hesabı DİSK bu: gazetelerden soracaktır ve sormaktadır. DİSK Yürütme Kurulu 
19 Ekim tarihli toplantısında, 
egemen sınıfların ve gerici basının DİSK yönetimi ile tabanı arasında çatlaklar yaratarak DİSK'i parçalamak amacıyla yoğun bir tezvirat kampanyasına: giriştiğini değerlendirmiş ve 24 Ekim'de toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da DİSK. Yürütme Kuru- 


lu üyelerinin mal varlıklarının 


açıklanmasına ve bunun basın ve kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir. 


Sermayenin basın aracılığıyla sürdürdüğü DİSK saldırısının başını çeken bu gazete daha önceleri de DİSK üzerine yalan ve gerçek dışı haberler, yazılar 
16-27 ve 30 Temmuz tarihli bu yazıları DİSK tekzip etti. Sulh Ceza Mahkemesinin tekzipleri yayınlama kararına bu gazetenin yaptığı itiraz ilgili Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından geri çevrildi. Aynı mahkemeler tekziplerin yayınlanması kararlarını onayladılar. 
Böylece bu gazetenin yalancılığı ve hukuka, basın ahlâk yasasına olan saygısızlığı ortaya çıktı. DİSK, doğruları yayınlamamayı kendisine ilke edinen bu gazete aleyhine ceza ve tazminat davası açmak ve diğer yasal haklarını . kullanmak için gerekli girişimleri başlatmıştır.» 

22 Ekim günü, DİSK Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi ortak toplantısında Genel Başkan Kemal Türkler toplantıyı açış konuşmasında «Türkiye Cumhuriyeti tarihi, sermaye sınıflarının en büyük korkusunun demokrasi ve bu uğurda savaşımın başını çeken örgütlü işçi sınıfı hareketi olduğunu göstermiştir. 12 
Mart'tan sonra Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurma girişimleri bunun en son göstergesidir.» diyerek söze başlıyordu. İşçi sınıfımızın bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımındaki öncülük görevini kendi öz örgütleri aracılığıyla yürütmekte olduğunu ve DİSK'in 


yayınlamıştı. 


bu örgütlerden biri olarak sendikal öncülük görevini bünyesinde barındırdığı yüzbinlerce devrimci, lierici işçinin fedakârca: çalışmalarıyla yürüttüğünü belirten Başkan konuşmasını şöyle sürdürdü: 

«İşçi sınıfımız DİSK'in bu sınıf politikasını değerlendiriyor. Bu nedenle DİSK'e akın ediyor ve ona güveniyor. 

İşçiler sarı sendikalara karşı, kendi sendikaları için verdikleri mücadelede DİSK'i yanlarında görüyorlar. DİSK, işyerlerine sarı sendikaları, komandoları işverenlerin, SInıf sendikacılığını tasfiye etmek, böylece sömürüyü arttırmak amacıyla soktuğunu gösteriyor. DİSK bir yandan, işçi sınıfının işyerlerinden yükselen savaşımını yönlendirip, buna sahip çıkarken, aynı 

Devamı 7. Sahifede 


BAŞYAZI 


GÜNCEL GÖREV: 
BİRLİK - DAYANISMA 


MADEN-İŞ 
16 Eylül Anayasal direnişini eridi bıraktık. İşçi sınıfının bu soylu direnişi üzerinde çeşitli çevrelerce farklı 


değerlendirmeler yapıldı. 

MC, Türk-İş sarı yönetimi ve işveren örgütleri üçlü bir ittifak içersinde direnişi yasa dışı ilân ettiler. Rejime yönelik bir hareket olarak gösterip, bugünkü, soygun, rüşvet ve talan düzeninin savunuculuğunu yaptılar. Bu ihanet üçlüsünün işçi ve emekçi düşmanı tavrı bir kez daha belgelenmiş oldu. 

Bir başka değerlendirme, kendilerini solda gösteren, çeşitli bozguncu, maceracı ve bazı sekter guruplarca yapıldı. Bu çevreler 300.000 işçinin katıldığı dev direnişi küçümsemeye kalkıştılar. Direnişteki işçilerle DİSK yönetiminin arasını açmak için türlü yalan ve dedikodu tohumları saçtılar. Bur.da başarılı olamayınca, işi daha ileriye götürüp, MC ve DGM'ye karşı demokrasi ve özgürlük uğrunda verilen bu soylu direnisi, tekelci burjuvazinin bir oyunu olarak gösterdiler. 

Böylece sağ' cephe ile, bozguncu ve sekter guruplar ortak bir noktada buluşmuş, İşçi direnişine karşı öz'de birleşen ortak bir tavır takınmışlardır. 

Bunları bir yana bırakalım. İşçi sınıfına düşman gerici sağ güçlerle, işçi sınıfına ters sekter gurupların bu değerlendirmeleri bizi şaşırtmasın. Onlar kendilerinden bekleneni yaptılar. 

Peki İşçi Sınıfı 16 EYLÜL'ü nasıl değerlendirmelidir. 
Bunu açmakta yarar var, Önce 16 EYLÜLÜN somut kazanımlarını belirtmeliyiz. 

16 EYLÜL direnişinin somut kazanımları neler olmuştur? Yorumunu okuyucuya bırakarak, genel cizgileri içersinde belirtmeye çalışalım. 
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çelik halatta | sözleşme imzalandı 


` 


İşvereninin MESS'e bağlı olduğu ÇELİK HALAT İşyerinde üyelerimizin kıdem tazminatları beher kıdem yılı için 45 
gün olarak belirlenirken, yasal yıllık ücretli izin süresine ikişer gün eklendi. 


Madeni Eşya işkolunun en güçlü sendikasına geçme mücadelesini uzun yıllardır sürdüren Çelik Halat işçileri, bu özlemlerini bundan kısa bir süre önce Türkiye Maden-İş Sendikası bünyesine geçerek gerçekleştirmişlerdir. 
16.10.1976 tarihinde bu kararlı mücadele, işyerinde işkolunun en iyi sözleşmesi yapılarak vurgulandı. 

Türkiye Maden-İş Sendikası İzmit bölgesine bağlı işyerinde 350 üyemizin saat ücretlerine birinci yıl 750 ku- 
'ruş, ikinci yıl 725 kuruş olmak üzere toplam olarak 1475 
kuruş zam alındı. Bu şekilde üyelerimizin aylık ücretlerine iki yılda toplam 3.540.— TL zam yapılacak. 

İkramiyenin yılda dört maaş olarak saptandığı toplu sözleşmede, yakacak parası; 2.500.— TL., izin ödeneği; 2.500.— TL, şeker bayramı ödeneği; 1.000.— TL Kurban bayramı ödeneği ise; 1.500.— TL olarak ödenecek. 

İşvereninin MESS'e bağlı olduğu ÇELİK HALAT İşyerinde üyelerimizin kıdem tazminatları beher kıdem yılı için 45 
gün olarak belirlenirken, yasal yıllık ücretli izin süresine ikişer gün eklendi. ; 

‘Sendikanın sözleşme politikası ve prensiplerinin, ödünsüz uygulandığı sözleşmede evlenme, doğum, öğrenim yardımı gibi hususlar ortalama seviyenin çok üstünde bağıtlandı. 2 
- Çelik Halat işçileri yapılan sözleşmeden övünç duyuyor ve gururlanıyorlar ve onlar biliyorlar ki bu sözleşme ile elde ettikleri kazanımların sürekliliği mücadelenin sürekliliğine bağlıdır. 

Bu sürekliliğin ilk koşulu ise giderek daha geniş sa- 


yıda işçilerin DİSK'e bağlı sendikaların bünyesinde birleş- 


mesidir. 


birlik dayanışma 


DAYANIŞMA 
DEVAM 
EDİYOR 


16 Eylül Genel direnişine . 


yüzbinler katıldı. MC'ye ve DGM'ye karşı çıktıkları için birlerce işçi temsilcisi ve bilinçli işçi kardeşimizi işveren- ler işten attılar, DİSK işten atılan tüm üyelerinin maddi ve manevi sorumluluğunu güvencesi altına aldı. Üyelerimiz ve birçok demokratik kuruluş da işten atılan işçi kardeşleriyle dayanışmayı sürdürüyor. 
Sendikamız da işten atılan 


üyelerine sosyal yardım ya- - 


piyor. İşten atılan bu üyelere bir ay için bürüt ücretlerinin “o 40'ı ikinci ve daha sonraki aylar için % 50'si verildi ve verilecek. 

Maden-İş 10. Bölge'de direniş nedeniyle işten atılan 82 
üyemize önce 500'er lira avans, daha sonra da toplu ödemeyle ücretlerinin dörtte üçü ödendi: Bu işlem tüm bölgelerde sürdürülüyor. 

Sendikamız işten atılan üyelerimizin tekrar işe alınma- sı için girişimlerini sürdürüyor. Bunun sonucu bir kısım üye kardeşlerimiz işe geri alındılar. Tüm işten atılan işçi kardeşlerimiz geri alınana kadar mücadelemiz sürecek. 


kampanyasına katılalım 


Demokrasiyi ve özgürlükleri koruma, geliştirme savaşımında kararlı adımlar atan işçi sınıfımıza karşı sermaye çevreleri yoğun saldırıya geçtiler. İşten atmalar, kanunsuz lokavtlar, bilinçli işçileri işsiz 


bırakmak için hazırlanan kara | 


listeler sürüyor. Bu yoğun saldırılar karşısında işçi sınıfı birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini veriyor, mücadelesine sahip çıkıyor, işçi kardeşlerine destek oluyor. Tür- 


, kiye'nin dört bir yanında işçi- 
“ler, emekçiler işten atılan kardeşleriyle dayanışma için yardım kampanyası açtı. Kampanya çığ gibi büyüyor. 
DİSK üyesi işçiler, 
' Türk-İş'e ve bağımsız sendikalara üye işçiler, Sendikasiz işçiler, - Tüm emekçiler, ilericiler, yurtseverler, 
Birlik, dayanışma kampanyasına katılmak demokrasi mücadelesine katılmaktır. 


MADEN -İŞ /sayfa 2 


- YAZISIZ — 


Gün dayanışma günüdür. 
Sermayenin örgütlü saldırısını, demokratik kitle ve sınıf sendikal örgütümüz DİSK'in saflarında omuz omuza karşılayalım. Dün 16 Haziran'da, bugün demokratik hak ve özgürlükleri korumak için genel direnişte, işçi sınıfına yönelilen saldırı aşımıza, ekmeği- 


mize, özgürlüğümüze, güven- 


liğimize yöneliktir. Birlik dayanışma kampanyasına tüm gücümüzle katılalım. 


NASAŞ İŞÇİLERİ 
YETKİYİ > 
SENDİKAMIZA VERDİ 


Sahteciliklerinin ortaya çıkacağını anlayan bu sarı sen- 


İst.-Pendik 4. Bölge Temsilciliğimiz sınırları içinde kurulu NASAŞ işyerinde bir süredir sürdürülen örgütlenme çalışmaları başarı ile sonuçlanmış ve NASAŞ işçilerinin oylarıyla sendikamız bu işyerinde yetkili kılınmıştır. 


633 işçinin çalıştığı NASAŞ 
işyerinde yetkili olduklarını 


iddia eden bazı sendikalar İz- 

-mit Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurmuşlar ve sahte üye fişlerine dayanarak yetki istemişlerdir. Bunun üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğü de, “yetkiyi Otomobil-İş sendikasına vermiştir. i 


Daha sonra Sendikamız, üç sarı sendikanın sahte üye fişlerine mahkemede elkoydurdu. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi üç kişilik bilirkişi tayin etti. 


EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ 


BAŞLADI 


Kapitalist toplumda siyasalhukuksal ve eğitsel yapı, her şeyden önce kapitalist sınıfın çıkarlarına göre düzenlenir. 
Sınıflararası mücadele ve güçler dengesinin durumu. 
Burjuvazi bu tahakküm edici 


.yapıyı yumuşatmaya zorluyor. 


Burjuvazinin, işçi sınıfı ve e-, mekçi kitleler lehine imiş gibi göstermeye kalkıştığı «eğitim özgürlüğünnün özünü işçi sınıfımız bugün çok iyi bili- 


yor. 


Eğitimin özgürlüğü denen şey aslında halktan kopuk; gerici bir eğitim sisteminin özgürlüğüdür. 


dikalar, geçersiz bir itirazla yetkisiz Gebze Asliye Mahkemesi eliyle üye fişlerini al- 
.dırdılar. Bunun üzerine sendikamız, Gebze İş Mahkemesi- ne yaptığı itirazda bu konudaki sahtecilikleri ve çelişkileri anlatıp, işçilerin oyuna başvurulmasını istedi. 
Mahkeme isteğimizi yerinde gördü, işyerinde 19 Ekim 
1976 günü başlayan ve iki gün 
süren yalnızca hakim huzurunda oylama yapıldı. 
Oylama sonucunda, oylama- ya katılanların 372'sinin MA-DEN-İŞ, üyesi, 172'sinin de Otomobil-İş üyesi olduğunu ve diğer sendikaların hiç üyesi bulunmadığı o saptandığından Bölge Çalışma Müdürlüğünün kararı iptal edildi. Yetki ke- | sin olarak Sendikamıza veril- 


Oysa işçi sınıfımız burjuvazi tarafından giderek faşistleştirilmeye çalışılan gerici ve çağdışı eğitimin yerine «halka dönük, üretim için eğitim»in mücadelesini veriyor. 

Sendikamız, O üyelerimizin işçi sınıfının bilimi doğrultusunda eğitilmesine dün olduğu gibi bugün de önem vermekte ve bu konudaki çalışmalarını hızlandır maktadır. 

Sendikamızın Eğitim Daire- si, 1976-1977 dönemi eğitim seminerlerine başlamış bulunuycr. 25 Ekim 1976 günü ' başlayan eğitsel çalışmalarımızdan birinci dönem içinde 
2800 üyemiz yararlanacak. 
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GREV Mİ YAPTIK 
| DÖNMEZ KİMSE 


f 


Artık h,iç grev görmemiş tek bir sanayi yöresinin kalmadığı günümüzde özellikle büyük kentlerde sürdürülen grevlerin biri bitiyor, biri başliyor. Kapitalist toplumun kendi yapısından doğan grevler, işçi sınıfının bu kapitalist toplum biçimine karşı mücadelesinin başlangıcını ifade 


, eder. 


Dünya'da kapitalist ülkelerdeki somut deneyler şunu açıkça göstermiştirki, işçiler, kapitalistlerle bireysel temel- 


“ler üzerinde uğraşmak zorun- 


da kaldıkları sürece, bir parça ekmek için sürekli olarak başkalarının yararına çalışan, 


yumuşak başlı, sesi çıkmayan ` 


uşaklar olarak, gerçek köle olarak kalırlar. Fakat taleplerini diğer işçilerle birlikte ortaya koydukları ve arkadaşlarının satılmalarını reddettikleri zaman kölelikten çıkarlar. 

Grevlerin, yalnız grevcilerin kendi üzerlerinde değil, komşu veya yakın, fabrikalarin ya- da ayni sanayi dalındaki fabrikaların işçileri üzerinde bı- 


raktıkları etkinin ne kadar bü- © 


yük olduğunu görememek olanaksız. 

Grevler işçi sınıfının okuludur. Bir grev, işçilerin gözlerini, yalnız kapitalizmin değil, iktidarların ve. yasaların 


.niteliği konusunda da açâr. 


Grevlerin, işçilerin gözlerini açtığını bugün gerici iktidarlar iyi biliyor. Bu yüzden de grevlerden böylesine kork- 


-tuğundan grevleri kısıtlıyor, 


erteliyor ya da yok ediyor. 

Sosyalistlere ve sınıf bilincine sahip işçilere ettiği eziyetlerle ünlü bir Alman İçişleri Bakanı bu konuda bakın ne diyor: 

«Her grevin ardında devrim Hidra'sı (Canavar) pusuya yatmıştır.» 

Kısaca grevler, işçilere birleşmeyi öğretirler. Onlara, ancak birleştikleri zaman kapitalistlere karşı mücadele edebileceklerini öğretirler. 

Grevler, işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele ettiği yollardan biridir; fakat tek yol değildir. Ve eğer işçiler mücadeleyi yürütmenin diğer yollarına da önem vermezlerse, işçi sınıfının gelişimini ve başarılarını engellemiş olurlar. 

İşte Türkiye İşçi Sınıfı bunun bilincine varmıştır. Bugün ekonomik mücadelesinin yanında politik osavaşımını da 


sürdürüyor. 


İşte aylardır grev çadırlarında mücadele veren grevcilerimiz, inançlı ve kararlı tavırlarıyla toplumsal kurtuluş- ta, işçi sınıfının öncülüğünü somutluyor. DİSK'in ve sendikamızın temel ilke ve prensipleri içinde grevlerini disiplinli ve örgütlü olarak sürdüren tüm yiğit grevcilerimize selam olsun. 


o kepa fo 


GREV 


”HE HEY DE HEY HEY GREV Mİ YAPTIK HE HEY DE HEY HEY DÖNMEZ KİMSE,, 


DİSK İŞÇİLERİ 


siz, ey bu kara gözlü bacalardan bir hayat fışkırtanlar! 
siz, ey DİSK işçileri! 
siz, ey hakkımızın grevcileri! 
siz, ey alın terinin, emeğin gözlemcileri! 
sizler, ey 

aslan gücümüz, 

yiğit kardeşlerimiz! 

yediveren anaç ağaçlar gibi çoğalmaktayız hergün haberiniz olsun. i zafere ağmaktayız, safağa ağmaktayız. . 


türkülerden, sevdalardan, f kavgalardan, 


o kocaman meydanlardan güne, güneşe varmaktayız gözünüz aydın olsun/ 


arkamızda dağlar, önümüzde alıp götüren yollar 

karınca gibi çoğalmaktayız arkadaşlar/ 

arkadaşlar! } 

siz, ey DİSK grevcileri! i 

siz, ey iş pazarinın namuscuları! 

gözlerinden öpüyorum hepinizin. - 

siz, ey zafer gününün ilk yolcuları! 

siz, ey ırzımızın, emeğimizin koruyucuları! 

içimden geldiği gibi konuşuyorum arkadaşlar! 

siz, ey bu kara gözlü bacalardan bir hayat fışkırtanlar! 
SAĞOLUNI!... 


MADEN-İŞ/sayfa3 


BPM a 


Hikmet ARSLAN 
VI. Bölge Temsilcisi 


İŞÇİ KARDEŞLERİM, 


Zorlu günlerin içinde yaşıyoruz, ülkemizde tırmanmak- ta olan faşizmin alabildiğine azgın amansız insafsız ve insanlık dışı uygulamalarının olduğu günleri yaşıyoruz. 
Sermayenin işçi sınıfını, demokratik örgütleri kanla, baskıyla sindirmeğe çalıştığı günleri yaşıyoruz. 

İşçi Sınıfının kanını iliğini sağlığını sömürerek palazlanan sermayenin yeni girişimleri bizi bir dönemecin eşiği- ne getirmiş bulunuyor. 

Dışa bağımlı tekelci, işbirlikçi, sermaye çevreleri içine düştükleri açmazları gidermek istiyor- Sömürüsünü sürdürmek daha da arttırmak istiyor. Ülke zenginliklerini bir 


avuç işbirlikçinin ailece. eş., 


dost, akraba arasında paylaşmak için her türlü ahlâk dışı insanlık dışı işlemler sürdürülmekte. Bunun için ülkede demokrasiyi boğazlamak tüm hak ve özgürlükleri yok etmek için devlet gücünü tekelci sermayenin yararına kullanmaya çalışıyor. İşçiler, genç- ler kurşulanıyor, ilericiler sürülüyor veya hapislere atılıyorlar. f 


MADEN-İŞ/sayfa4 


Bütün bunlar gelişmekte o- 


lan işçi sınıfının demokratik sevaşıminı engellemek, sömürü ve talan düzenine karşı geniş emekçi kitlelerinin yükselmekte olan direniş gücünü yok etmek için yapılıyor. Bunun için baskı gerek, bunun için ölüm, korku, kan, zulüm ve işkence gerek. Bunun için sıkıyönetim gerek ancak baş- ta işçi sınıfı olmak üzere tüm ulusal demokratik güçlerin güçlü ve kararlı direnişi karşısında sıkıyönetimi - gerçekleştiremediler. 

Onun yerine sıkıyönetimsiz 

, bir sıkıyönetim getirecek DGM yasasını çıkarmak istediler. Girişim çok öncedenberi tezgâhlanmaktaydı, sırf bu amaçla anayasa değiştirilmişti. 

İşçi sınıfı tarihsel görevini yerine getirmek için demokrasiyi yaşatma savaşında öncülük “görevini yüklendi. Saflarını sıklaştırmakta örgütlenmekte giderek daha “da güçlenmekte, kendisinin tek temsilcisi olarak DİSK'i' seçmiş, onun saflarında devrimci bi- 


. linç ve dayanışmasını kurmuş 


bulunuyor bu gelişmeyi hiç bir güç engellemeyecektir. 

DİSK'in ilân ettiği genel yas'a uygun olarak işçi sınıfının başlattığı şanlı direniş, bütün ülkeyi sardı. İhanet cephesi ve onun arkasındaki işbirlikçi tekelci güçler şaşkına döndü. Ulusal demokratik güçler işçi sınıfının bu savaşımına yürekten katıldılar. 


İşçi sınıfımız, demokrasi, özgürlük, toplumsal ilerleme ve sosyalizm tarihine yepyeni bir sayfa daha açtı. 

16 Eylül direnişi, iste işçi 
sınıfının bu savaşımı sonucu DGM çıkarılmadı. 

Demokrasi ve. insanlık düşmanlarının halka ihanet cep- 


hesinin bir kere daha yenilmesi, ülkede sömürünün yok edilmesi yolunda ileri bir demokrasi için sürdürülen savaşımda bir engel daha aşmış oldu. Ama tekelci sermaye çevreleri bu gelişmeyi hazmedemediler, çalışanların geniş emekçi kitlelerin ülke üzerinde etkinliklerinin artmasına siyasal yapıda giderek ağırlık koymalarına karşın hırçınlaştılar. Ülkeyi kendileri için bir yağma sofrası olarak görmek isteyenler saldırılarını daha 


da genişlettiler. Demokrasiy koruma direnişinde işçileri aç bırakmak için fırsat bildiler. 
Bilinçli işçi kardeşlerimizi işten çıkararak hareketi engellemek istiyorlar. Bu çıkarılan 


işçilerin tazminatlarını vermiyerek, işçilerin çoluk çocuklarının aşlarını, doymak bilmeyen, iştahları ile yiyerek, işçileri yıldıracaklarının hesaplarını yapıyorlar. 

Sömürücüler kârlarına daha çok kâr katabilmek için işçileri kurşunlatabiliyorlar. 

Bunun en somut örneği PROFİLO örneğidir. PROFİLO nun hedef olarak seçilişi bir raslantı değildir. PROFİLO işvereni ve onun akıl hocaları işyerinde bilinçlenen kadrola- 


« rı temizleme yolunda hareke- 


te geçtiler. İşveren, işçi sınıfımızın 16 Eylül eylemini fırsat bilerek, işyerindeki işçi önderlerinin işlerine son verdi. 
Profilo da çalışan yiğit üyelerimiz, işten atılan arkadaşlarının tekrar işe alınmaları için işvereni protesto ettiler. | 

Yaklaşan toplu sözleşmede yıldırılmış bir işçi kitlesi ile toplu sözleşme yapmayı hedefleyen işveren, kolluk kuvvetlerini işyerine çağırmış ve sonucunda bir işçi arkadaşımız öldürülmüştür.' 


Kendilerine hiçbir şey yapılmayacağı söylenen üyelerimiz 1. Şube önünde ve içer- de herkesin gözüönünde insanlık dışı işkencelere maruz kalmışlardır. 

Profilo işvereni- işçilerin birliğini, disiplinli mücadelesini kırmak için onları, ekmekleri ile tehdit ediyor. Ön- ' ce çıkarılan işçilerin dışında hiç kimseyi çıkarmayacağını 
söyleyen işveren şu anda 75 
işçiyi gereksiz olarak izinli göstermekte ve adamları aracılığıyla «tazminatlarınızı alıp gidin yoksa onu da vermem» diyerek tehdit etmektedir. 

Kanundan bahseden ve işçilere «evlâtlarım» diyen bu babanın nasıl bir baba olduğunu üyelerimiz ve halkımız iyi tanıdı. 

_ Bu nevi insanlık dışı acımasız tavırlarla işçileri yıldıracaklarını sananlar ne denli yanılgı içinde olduklarını işçilerden hak ettikleri cevabı aldıklarında anlayacaklardır. 

Ey Profilo işvereni ve onun gibi düşünen sömürü makinaları, böyle oyunlarla işçi sınıfının mücadelesini yıldıramayacaksınız. Bu mücadele işçi kurşunlamakla önlenmeyecek, akan her damla kan sınıfımızın köklerini besleyecek, sınıf kavgamız daha da serpilip güçlenecektir. 

Dün olduğu gibi bu günde Profilo işçileri çıkarılan arkadaşlarının işe dönme mücadelesine devam edecektir. 
Bu hususta işverenin bütün hesaplarını yiğit Profilo işçileri vermiş oldukları şanlı mücadeleyi işçi sınıfı tarihine mal ederken büyük bir kale olduğunu ilerki mhücadelerde gösterecektir. 

Yiğit Profilo işcisi işçi sınıfının ona yüklediği tarihsel 


görevi yine sınıfından aldığı güçle, azimle yerine getirecektir. Ne patron, ne yardakçıları bu demokratik savaşımı durduramaz. 

Başarı işçi sınıfının, başarı işçi sınıfının Profilo'daki neferlerinin olacaktır. 

Yaşasın Profilo'nun yiğit savaşçıları! 

Yaşasın Sendikamız MA-DEN-İŞ! 

Yaşasın DİSK! 

Yaşasın işçi sınıfının birliği! 

Kahrolsun sömürü ve zulüm! ; 

Kahrolsun faşizm ve emperyalizm! 


BİR YAKUP ÖLSE 
BİN YAKUP VAR SAVAŞACAK 


PROFİLO OLAYLARI 
ÜZERİNE 
Hasan ALGÜL 
Profilo Baştemsilcisi Sağmalcılar Cezaevi 

İşçi sınıfımızın ve emekçilerin mücadelesini boğmak için yürütülen girişimlerin sonuncusu DGM oldu. y 

Ancak işçi sınıfımızın yurt çapında başlattığı direniş ve tüm demokratik kuruluşların muhalefeti bu girişimi engelledi. 

Her yerde olduğu gibi Profilo'da da direniş oldu. Ancak öteki fabrikalardan daha fark- 
` li boyutlara ulaştı. 

DGM'ye karşı yapılan direniş, işçi sınıfımızın baş düşmanı MESS'in önerisiyle işveren tarafından kırılmak istendi. İşveren bunu başaramayınca kudurmuşa döndü. İş ka- 


nununun faşist 17. maddesine 


dayanarak «Kanunsuz Direniş» yapıldığı gerekçesiyle 18 işçinin işine son verdi. Bunun üzerine Profilo'da yeni direniş başladı. Böyle bir durum karşısında iyice deliye dönen işveren polisi fabrikaya çağırdı. Ancak kararlı direniş sonucu polis geri çekildi. Şeker Bayramı dolayısıyla tabanın aldığı bir kararla direnişe ara verildi. Bayramdan sonra kararlı direniş yeniden başladı. Bunun karşısında işveren ikinci defa olarak polisi fabrikaya çağırdı. Bir kısım panzerli polis birlikleri basınçlı su sıkarak, göz yaşartıcı bomba kullanarak, çop sallayarak saldırıya geçti. Bütün bunların karşısında yiğit Profilo işçisinin direnişi kırılmadı. Bu polislerin saldırısı püskürtüldü. Fabrika dışına çıkmak zorunda kalan bazı polisler dışardan fabrikayı sardı. Erte- si sabah erkenden bu polisler 


saldırıya geçtiler, işçilerin üzerine göz yaşartıcı bomba ve kurşun yağdırdılar. Bu insanlık dışı saldırıyı gören Mecidiyeköy ve çevre halkı (er- 


kek, kadın, genç, ihtiyar, ço- 


cuk) Profilo'nun önüne yığıldılar. Bir takım polisler bu kadın, ihtiyar, çocuk demeden halka saldırdı. İnen kalkan, çop darbeleriyle onlarca emekçi yaralandı. Bazı polisler işçiler üzerine ateş açtılar. Şanlı direniş burada şehidini verdi. Yakup'u vurdular. 
Evet Yakup Keser kahpe bir faşist kurşununa hedef olmuştur. Ama onlar şunu çok iyi bilsinler ki: ; ; 


DEVİN: | 


PROFİLO Olaylarında Yaralanan 


lerin temsilcisi 


Bir Yakup ölse bile onbin- ler var savaşacak. 

Yakup'un vurulması, birçok arkadaşın yaralanması ile polis geri çekildi. Askeri birlik- ler olay yerine geldiler. Bundan önce bazı yapıldığı gibi davranan albay, polis saldırısını susturarak bizimle konuşmak. istedi. İşçi- olarak bazı arkadaşlarla fabrikanın önünde Albayla konuşmaya gidildi. Yanımızda da birçok gazeteci bulunuyordu. Albay «As- 


kerden size zarar gelmez. Biz “ varken polis size müdahale et- 


mez. Ben size namus sözü veriyorum, sizi polisin eline vermeden arabalara bindirip evlerinize götüreceğim» dedi. 
İlerde bu konuya tekrar döneceğiz, çünkü bazı 'çevreler- de bu konu istismar edildi. 


Biz işçi sınıfının bir parçası Profilo işçisi olarak günlerce direnmiştik. Verdiğimiz karar neticesinde direnişi kesip işçiyi dışarı çıkardık. Dışarı çıkar çıkmaz jandarma birlikleri bizi sardı. Daha önceleri işveren tarafından fabtikanın boş kısımlarına yerleştirilen polis kuvvetleri, üstünü başını değiştirmek için bu kısımlara giden işçi kardeşlerimizi joplamaya başladı. Bunun üzerine bağrışmalar, haykırışlar oldu ve ta dışarı kadar gelen sesler üzerine dışarıdaki işçi kardeşlerimiz heyecana kapıldılar. 


işyerlerinde : 


Namus sözü veren Albay bizleri: askeri araçlara bindirip Toplum Polis Karargâhına boşelttı. o Kafalafında asker ve polisden imanlık besleyen tüm işçi kardeşlerimiz bu: kurumların kimden yana çalıştıklarını gördüler, çok iyi anladılar polisde birçok arkadaş işkence gördü. 

Profilo'da olanlar ne ilkdir ne de son. Toplumda sermayenin düzeni sürdükçe işkence- ler, panzerli ve bombalı saldırılar olacaktır. Ama her olay biz işçi sınıfına bir ders verecek ve sınıfsal kurtulusumuzda bizlere zengin . ;deneyler olacaktır. 

Gayrettepe Emniyetine getirilen 500 işçi kardeşimiz içinden 5 işçi temsilcisi 11 işçi tutuklandı. Hapishanelerin birer okul ọlduğu söylenir. 


Gerçekten de öyle. Sınıf müsapmalar en` 


cadelesindeki güzel olarak buralarda ortaya çıkıyor. Ve bizler bu okulda 


“okumaktan mutluluk duyuyo- 


ruz. 
Olayların sonucunda çeşitli yorumlar yapıldı, demeçler 


ve bildiriler yayınlandı. Bunların içinde özellikle birisi üzerinde durmakta yarar var. 
Hepinizin çok yakından tanıdığı bazı gruplar var. Ozellikle Sovyetler Birliğini «Sosyal Emperyalist» diye nitelen- 


diren, işçi sınıfının biliminden. 


nasibini alamamış provalatörleri hepimiz biliriz.» «DİSK'in başındaki yöneticilere karşıyız diyerek nasıl bir düşmanlığı yaptıklarını DİSK işçilerine zincir ve sopalarla nasıl saldırdıklarını biliriz. 
Bunlardan bir grup olaylardan sonra yayınladıkları «Marksist Leninistler» (sanki gerçekten 


i 


DİSK 


o ada lâyıklarmış gibi) imzalı. 


bildiride aynen şunları diyorlar: 


ime ye 


BAYAR KORAL Arkadaşımız Hastanede, 


«Yiğit Profilo işçisi demirle taşla, sopayla direndi. 

Ancak onlar orduya güvenmekle ve onun gerici yüzünü 


görmemekle, bu konuda re- 


` vizyonistlerin (Sahte devrim- 


cilerin) sözüne inanıp, yanlış bir karar alarak fabrikayı boşalttılar.» 

Yukarıda anlatmak istenen çok açık: İşçiler bize inanmıştı, demek biz sahte devrimciyiz; demek orduya güvenmişiz, işçileri (o kandırıp fabrikayı boşaltmışız. 

Aslında biz çatışmayı o noktada kendi insiyatifimizle kesmekle (Düşmanın kendi istediği alanda savaşı reddetmekle) çok şey kazandık ama sizin gibi bilimden nasibini alamamış kişiler ne yazıkki bu kazancımızı görebilecek kadar beyinden yoksunsunuz. 


Gelelim «Sahte ler»in suçlamasına: 
Biz sınıf mücadelemizin gereğini yapıyoruz. Eğer bu sahte devrimcilikse biz sahte devrimciyiz (!) siz varın faşist Şili rejimini destekleyin, İranı destekleyin, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının yanlış olduğunu söyleyin, Angola'daki devrimci mücadeleye karşı CİA ajanının yönettiği örgütü destekleyin bunlara. devrimcilik deyin. Biz sizleri grevlerden direnişlerden tanırız. 
Hemen her olayda faşist komandoların yapmadığı kötülüğü sizler yaptınız. Ama işçi sınıfından gereken cevabı aldınız ve alacaksınız. 

Biz hiç bir zaman Burjuvazinin çıkarını korumuş olan kurumlara güvenmedik ve güvenmeyeceğiz. Biz kendi gücümüze, biricik devrimci sınıf olan işçi sınıfımıza güveniyoruz. Ve bilimimiz ile silahlandıkça sizin yaldızlı sapık teo- ' rileriniz bizim aramızda yankılanamıyor ve yankılanamaz. 


'devrimci- 


- Biz o noktada albaya da gü- 


venmedik. Ama işçilerin menfaati bizleri o kararı almaya yöneltti. Bu sahte devrimcilik değildir. 

Meseleyi . daha uzatmaya gerek yok. Sanırız olaylar çok açıktır. Kimin sahte devrimci olduğunu işçi sınıfımız özellikle Maden-İş üyesi işçiler iyi bilirler. 

Kahrolsun faşizm, 

Yaşasın işçi sınıfımızın bir- 


liği ve uluslararası - dayanış- 
, ması, 
Yaşasın işçi sınıfımızın 


. önderliğindeki halkımızın kurtuluş mücadelesi, S 

Yaşasın DİSK, Yaşasın Yiğit Profilo İşçisi. 


MADEN-İŞ/sayfas 


HALİL TUNÇ 
İŞÇİ SINIFINA 


İHANET ETMEYE 
DEVAM EDİYOR 


3.10.1976 Pazar günü basına yapmış olduğu açıklamasında şöyle diyordu. DİSK tarafından. yalnızlığa itilmiş ve kaderi ile baş başa bırakılmış işveren tarafından da haksız ve adaletsiz bir işleme tabi tutulmuş olan bu . işçilere Türk-İş sahip çıkacaktır. 

Türkiye işçi sınıfınıri temelden hakları kısıtlanmaya gidiliyor. Buna niye sahip çıkmıyor? Bu adamın gerçek kimliğinin iki yüzlü bir canavar olduğunu Türkiye işçileri olarak biliyoruz! İşverenlerin emriyle TRT'nin başına geçip işçilerin genel yas eyleminde işçilerin haksız olduklarını işçi ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, hiç bir ilişkisi olmadığını söyledi. Bu lafı zor kullanarak kendisine kimse söyletmedi. Demek ki hem yandaşlık yapıyor, hem de bir müddet daha işçileri soymak için zaman kazanmak istiyor. 


DİSK ve SENDİKAL DEMOKRASİ 


Sendika demokrasisi, demokrasi mücadelesinin başını çeken işçi sınıfının birliğinin güçlendirilmesi için şarttır. Bütün sendikalıların oSendikayı yönetecek, temsil edecek kişilerin seçime katılmaları, sendikanın yönetiminin ve alınacak kararların hazırlanmasına (o katılmaları Sendika demokrasinin nitelikleridir. Ama Sendikal demokrasi burada bitmez. Alınan kararların gerçekleştirilmesi çalışmalarına bütün sendikalıların katılması da Sendikal demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Kararlara ve uygulamaya katılma doğrudan doğruya Sendikanın taban örgütlerinde olmalıdır. 
Taban örgütlerinin okararlardaki dolaysız etkinliği kadar, sorumluluk taşıyan, geniş yetkili, Sendikanın yapısını ve çalışma ilkelerini iyi bilen, yönetim organlarının ve yöneticilerin varlığı da Sendika demokrasinin iyi işleme- si için şarttır. Sendika demokrasisi Sendikalının Sendikaya egemen olmasi demektir. Sarı sendikalardan devrimci Sendikaları ayırdeden bir kıstas da budur. 
Demokratik yaşamın Sendika içersinde, iyice yerleşmesi, bütün düzeylerde yetkinleşmeye devam etmesi Sendikanın güçlenmesini sağlar. Yöneticilerden tabandaki işçilere kadar bütün Sendikalıların örgüte en geniş demokratik niteliği kazandırmak için çalışmaları gerekir. Sendika içi faaliyetlerin, tartışmaların, toplantıların, eğitimin, yayımların ve bu yayımların dağıtımının yoğunluğu Sendika demokrasisinin işleyişi- nin bir göstergesidir. Bu nedenle, daha yoğun bir sendikal çalışma daha zengin uzman ve sendikacı kadrolarını, böyle kadroların yetiştirilmesini gerektirir. 
Sadece bu ilkelere uyulması sendika demokrasisinin iyi işleme- si için yeterli değildir. Demokratik yaşamı mümkün kılan örgüt- 


MADEN-İŞ /sayfas 


sendikal faaliyetleri 


Halil Patrona, işçi lideri değil, işverenlerin lideri diyebiliriz. 
O mevkisnin kiymetini bilmivor. Bu karekterdeki bir adam nasıl işçinin yanında olur? Tabiki işverenin yanında olacahtir. 
Mücadeleye başladığımız günden beri sayın Halil Tunç parababalarından daha çok endişelere kapıldı. Ne söyleye- 


ceğini bilmez bir hale gele-, 


rek vermiş olduğu beyanatlar- da sürekli Türkiye İşçi sınıfına saldırdı. Bunlar yetmiyormuş gibi pervasızca laflar etmeye başladı. Atılan işçilere Türk-İş'in sahip çıkacağını belirtmektedir 

Biz işçiler olarak bize suursuzca saldıran, mücadelemize 


gölgə düşüren iki yüzlü ada- 


mın yardımına ihtiyaç duymuyoruz. Bulunduğumuz örgütümüze güvenimiz sonsuzdur. 
Mücadelemiz orgütümüzün disiplini altında devam edecektir. Bu mücade eaen bir adım 


lenme biçimlerinin, çalışma yöntemlerinin, ortak yaşama anlayışının gerçekleştirilmesi gerekir. 
Bu, pratikte en iyi şekilde işyerlerinde yerine getirilebilir. Sendikal. hakların işyerlerinde kullanılması için mücadele etmek, işyerlerinde danışma, sohbet, eğitim toplantıları düzenlemek Sendikal demokrasiyi güçlendirir. 
Sendika demokrasisi güçlendikçe sendika da güçlenecek ve genişliyecektir. Kapitalistler de bunu pek iyi bilirler ve sendika demokrasisini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. 
Sendika demokrasisini çalışmaz hale getirmek için işyerlerindeki kısıtlamaya çalışır, burjuva basını ve radyosu sarı sendikaların faaliyetlerini bütün ayrıntılarıyla, pohpohlayarak anlatırken, gerçek sendikaların varlığını bilmezlikten gelir. Geniş 'emekçi kitlelerin ve sendikaların önemi küçük gösterilmek istenir. Oysa sendikanın ve sendika demokrasisinin baş- ta gelen güç kaynağı üye sayısının ve fiilen sendika çalişmalarına katılan üye sayısının yüksekliğidir. Sendikal çalışmanın bütün yükünü sadece temsilcilerin, Sendika militanlarının omu- 


MADEN-İŞ 

XVI. ci BÖLGE 

Supsan İşyeri I nci Sözcüsü ,Ali BOZ 
NOT: Genel Yas nedeniyle işyerinden atılmıştır. 


bile geri dönülmeyecektir. 

Sayın parababaları ve Halil TUNÇ şunu iyi bilinmelidir: ki işçi sınıfı bu güne kadar vermiş olduğu ve verilecek olan mücadelesinin bilincini kavramıştır. Bu bilinçli mücadelemizi ne: para babaları ne de onların kuklası olan MC ve Halil Tunç kliği bozamıyacaktır. Onların tüm tertiplemiş oldukları oyunları bilinçli bir şekilde bozacağız. 

Onlar bilmiyorlar mı ki işçilerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyi yoktur? Dünya tarihi işçi sınıfının zaferleri ile doludur. Türkiye işçi sınıfının mücadelesi bu zaferlere emin adımlarla ilerlemektedir. Hiç bir güç ve kuvvet mücadelemizi durduramıyacaktır. 

Yaşasın işçi sınıfının bilinçli mücadelesi! Kahrolsun mücadelemize engel olanlar! 
Kahrolsun Parababaları ve onların yandaşı MC iktidarı! 


zuna yıkmak da sendikanın bir avuç kadronun örgütü gibi görülmesine, işçilerin sendikada gö-. 


rev alma isteğinin kırılmasına yol açar. Bunu önlemek, sendika demokrasisinin iyi (o çalışmasını sağlamak için, bir yandan bütün sendikalı işçileri sendikal faaliyete sokma ve sendikaya yeni üyeler kazanma çabaları sürdürülürken, bir yandan da tabanla ilişiğini yitirmeyecek yeni sendika militanları yetiştirmek, temsilcileri sürekli eğitimden geçirmek gerekir. 

Sendika bir demokrasi okulu olmalıdır. Sendikalar, işçilerin demokrâsinin, demokratik işleyişin tadını ilk alacakları yer haline gelmelidir. Bunun için de tartışma ve ikna yöntemlerini benimsemek, çoğunluğun kararına saygı duymak, yüksek dozda hoşgörülü davranmasını bilmek lâzımdır. Sendika demokrasisi her sen- 


dikalının, sendikada, örgütle il- 


gili bütün sorunlarda kendi görüşlerini savunabilmesini güvence altına, alır. Eğitilmiş ve tecrübeli olmak tartışmaların, alınan. kararların ve dolayısıyla Sendika demokrasisinin niteliğini yükseltir. Gerek Sendika, gerekse Konfederasyon çapında kararlar alınırken Sendikaların 


üyelerinin çok farklılıklar gösterdiğini, bir meslekten, bir sanayi kolundan ötekine farklılıkları, yaşam düzeyi, zihniyet, ideolojik görüş farklılıklarını gözönüne almak, örgütün kitlesel niteliğini ve yaşam birliği zorunluluğunu unutmamak gerekir. Ama sendi- 


. ka demokrasisi taban yaltakçılı- 


ğı, sorumsuzluk, kendiliğindenciliğe boyun eğmek, örgütsüzlük demek değildir. Sendika demokrasisinde esas kıstas olarak işçilerin sınıf çıkarlarını almak şarttır, yoksa ilkesiz ve işçi sınıfının yararına 'olmayan sahte bir birlik meydana gelir. Bu nedenle, sendika demokrasisi uygulaması sırasında, esas amacın sosyal ilerleme, demokrasi ve emekçilerin kurtuluşu olduğu unutulmamalıdır. 

Sendika demokrasisi varlığını, üretim araçlarının mülkiyeti topluma geçtikten sonra da uzun müddet sürdürecektir. 

İşyerlerinde demokrasi, işçi demokrasisi ile daha geniş boyutlara vardırılır. İşçi demokrasisi, meydancısından mühendisine kadar, Sendikalı Sendikasız, bir işyerindeki bütün emekçileri kapsar. İşçi demokrasisinin amacı, emekçilerin : sorunlarının çözümünde, Sendikalı olmayanların da taleplerde bulunmalarını, mücadeleye katılmalarını sağlamaktır. İşçi demokrasisi, sendikaca saptanan talep ve kararların etrafında oluşturulur, Sendikaların benimsediği mücadele biçimlerini yaygınlaştırır, işyerinde daha geniş bir birlik sağlar. Sendika demokrasisine öncelik tanınması işçi demokrasisini daha güçlü kılar. İşçi demokrasisinin Sendika demokrasisinin önüne geçirilme- si kendiliğindenciliğe yol açar, bozgunculara fırsat sağlar, sendikanın yoğun ve birikmiş tecrü- 


belerinden işçileri yoksun kılar. 


Ünite temsilcilerinden sendika 


» çilerededemokrasi 


bölge temsilcilerine, sendika Yü rütme Kurullarından Konfederasyon yönetimine kadar uzanan demokratik yapısı, ünite temsilcisi seçiminden Genel Yönetim organları seçimine kadar demokratik bir şekilde çalışması, yöneticilerle : sendikalılar arasındaki sağlam ilişkiler her türlü talebin belirlenmesine ve grev, eylem kararları alınmasına bütün sendikalıların sorumluluk ölçülerine göre katılmaları DİSK'i Sendika demokrasisi  silâhıyla donatmıştır. Bu durum DİSK Ana Tüzüğüne ve Sendika Tüzüklerine de yansımıştır. Gittikçe daha fazla sayıda sendikalı ve emekçinin kararların alınmasına, danışma toplantılarına, seçimlere katılmasını sağlamak, daha çok sayıda emekçiye sendikal görevler vermek ve eğitiminden geçirmek DİSK'in amacıdır. Amaç, DİSK içersinde sendika demokrasisini daha da güçlendirmektir. Amaç, DİSK'in işçi demokrasisini daha da geniş ölçüde sağlamasıdır. 
Sendika demokrasisiyle donatılmış DİSK, Türkiye'de işçi sınıfının ve bütün çalışanların tekellere karşı yürüttüğü mücadelenin en ön saflarında yer almaktadır. Düzenlediği «Demokratik Hak ve Özgürlükler İçin Mücadele» mitingleriyle, . yöneticileri- nin demeçleriyle, yayınladığı dergi ve gazetelerle, işyerlerinde örgütlenerek, işçilerin ve bütün çalışanların ekonomik, sosyal ve demokratik isteklerini dile getirip savunmaktadır. DİSK kendisi dışındaki bütün işçilere ve emek- mücadelesinin ve demokratik çalışmanın iyi bir örneğini vermekte, onları da demokrasi ve sosyal ilerleme mücadelesine çekmektedir. 


dil 


burjuvazi kavgaya davet etti bizi 


Baştarafı 1. sayfada 


anda bu savaşımın sermaye sınıfları ile işçi sınıfı ve tüm emekçi halk arasındaki sınıf mücadelesi olduğunu açıklı- yer: Böylece DİSK ile işçi sı- 
.nıfı arasındaki bağlar daha da sağlamlaşıyor. 

` Bu nedenle, DİSK'in gösterdiği yakın ve uzak hedefler, öne sürdüğü ekonomik ve demokratik istemler geniş işçi kitleleri tarafından benimseniyor. i 
«Bir kaç haftadır gerici sağ basında yoğunlaşan DİSK düşmanlığı ve Türk-İş çığırtkanlığı propagandası tekelci ser- 


mayenin seferber ettiği örneklerdendir. 

Hemen şunu belirtmek gerekir. Gerici sağ basının DİSK'e küfretmesi bizim için şaşılacak bir şey değildir. Bu, sınıflar mücadelesinin keskinleşip, işçi sınıfının burjuvaziyle uzlaşma formüllerini mahküm ettiği ve demokrasi mücadelesini, bağımsızlık, barış, toplumsal ilerleme mücadelesinden ayırmayan, görüşlerin kitleselleştiği dönemlerin normal bir sonucudur. Tekelci sermayenin, gerici basın ve MC kanalıyla girişti- 


ği bu saldırı onun demokra-' 


BAŞYAZI 
GÜNCEL GÖREV 


Baştarafı 1. sayfada 


1 — DGM yasası çıkartılmamıştır. 

2 — İşçi Sınıfının toplumsal yaşamındaki gücü ve etkinliği, hiç bir kuşkuya yer Mar va ölçüde bir kez. daha belgelenmiştir. 

3 — Yönetimde bulunan gerici tekelci burjuvazi ve 
o'nun sınıfsal iktidarı MC, önemli sayılacak ölçüde geri bir adım atmış, özellikle DGM yasasını çıkaramayarak yenilgi- ye uğratılmıştır. 

4 — İşçi Sınıfımızın bu yığınsal çıkışı, tüm ilerici demokrat kuruluşları, işçi sınıfı etrafında toplamayı, onları ortak mücadelede yönlendirmeyi başarmştır. Tüm ilerici 

“demokrat kuruluşlar işçi sınıfının bu yiğit direnişinin yanında yer almışlardır. 

5 — İşçi Ssınıfınin yönlendirici niteliği siyasal düzeyde 
de kendini göstermiştir. DGM'ye karşı muhalefet parlamentoda kararlı bir şekilde sürdürülmüş ve başarıya ulaşmıştır. Böylece, yığınsal çıkarlarla parlamento içi muhalefet ilk defa somut bir amaç uğrunda böylesi bir düzeyde kay- 
,naşmış, kenetlenmiştir. Antı-Faşist güçlerin demokratik eylem birliği yeni ve zengin deneyimler kazanmıştır. 


İşte 16 EYLÜL direnişindeki, işçi sınıfının kazanç hanesine yazılanlar. Ama mücadele bitmedi. Yeni hedefler ve yeni hedeflere ulaşmak için yeni görevler işçi sınıfını bekliyor. 

Şimdi görevimiz 16 Eylül kazanımlarının korunması ve 


geliştirilmesidir. Sınıfsal mücadelemizin güçlü ve sıhhatli yol alması bu kazanımların korunmasını gerektiriyor. 

Bir genel görevlerimiz. Bir de güncel görevlerimiz var. 

Bilindiği gibi DGM konusundaki yenilgiyi hazmedemiyen burjuvazi, 3000'e yakın militan öncü işçinin iş akitlerini yasalara aykırı olarak feshetti. İşyerlerinde baskı ve terör havası estirdi. Üstelik bu faşizan uygulamaları bütün uyarılara karşın sürdürme eğiliminde. Burjuvazi bu uygulamadan iki şeyi hedefliyor. Bir, işyerlerini öncü işçilerden temizlemek, fabrikaları dikensiz sömürü bahçeleri haline getirmek. İki, işten attığı işçileri açlıkla karşı karşıya bırakarak intikam almaya kalkışmak. Burjuvazinin hesabı bu. 
Ancak bu hesap tutacak mı? Başka bir deyişle, işçi sınıfımız burjuvazinin bu hesabının faturasını ödeyecek mi? 
Kuşkusuz hayır! : 

İşte güncel görevimiz burjuvazinin hesaplamış olduğu bu hedefleri, ulaşamayacağı bir menzil içersinde tutmaktır. 
Öyleki, burjuvazi hedefe ulaşmak için atacağı her adımda biraz daha tökezlesin, biraz daha yenilgi bataklığına gö- | mülsün. 

Bu nasıl sağlanacaktır? 

Verilecek yanıtımız tek ve yalındır. Birlik ve dayanışmayı en üst düzeyde gerçekleştirerek. 

16 Eylül direnişinin kazanımlarını korumak ve geliştirmek buna bağlıdır. DGM ve MC'ye hayır dediği, demokrasi barış ve toplumsal ilerleme mücadelesinin ön safında yer aldığı için işinden olan arkadaşlarla dayanışmayı güçlendirmeliyiz. i 

Unutmayalım ki, birlik ve dayanışmanın güçlendirilme- si burjuvazinin baskı ve terörünü boşa çıkaracağı gibi, sağdan ve bozguncu çevrelerden gelecek her türlü yalan, iftira ve kışkırtmaları da etkisiz bırakacak bir panzehir olacaktır. 

Evet unutmayalım. 

Şimdi güncel görev: BİRLİK ve. DAYANIŞMA 'dır. 


BU SAYI 100.000 


Son Baskı Tarihi BASILMIŞTIR. 


BASKI Saygı Reklam 


: 9-11-1976 


si korkusunun büyümesinden kaynaklanmaktadır. . 

'DİSK, tabanı ve yönetimiyle bir bütün olarak işçi sınıfımızın sendikal birliğini sağlayacaktır. Hiç bir güç ve ya-H bunu ongellayameyacek: 


TEMSİLCİLER 
MECLİSİ 
TOPLANDI 
“DGM yi 
EZDİK» 


23 Eylül günü yurdun dört- 
bir yanından gelen 3000'i aşkın o temsilciyle toplanan DİSK Genel Temsilciler Meclisi işçi sınıfının kararlı tavrını ve mücadele azmini birkez daha vurguladı. «DGM'yi ezdik», «Faşizme geçit yok», «Yaşasın DİSK» sesleri arasında konuşan işçi temsilcileri ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinde: işçi sınıfının öncü rolünü vurguladılar. 

Toplântıyı açış konuşmasında Başkan Kemal Türkler özetle şunları söyledi: 

«Biz, DGM'lere karşı olmakla yetinemezdik. Çünkü DGM' ler batmakta olan sermaye sözcüsü MC'nin can simidiydi. 
MG, DGM'leri çıkarmaya kalkışmakla artık, emekçi halkımız ve demokrasi yararına tek bir adım atmayacağını ilân etmiş oldu. Bu nedenle 


DGM'lere karşı mücadelenin MC'ye karşı mücadeleden ay- 


“rılmayacağını söyledik. DİSK, 
16 Eylül'de MC demokratik ve ` 


Anayasal yoldan düşürülüp, ilerici ve halktan yana bir iktidar işbaşına gelene kadar Genel Yas ilân etti. 


Yine aynı tarihten itibaren DISK'in «tabanın söz ve karar 


sahibi olma ilkesi» içinde ser-. 


best kalan işçi kitleleri Anayasal ve demokratik haklarını kullandılar. 


İşçi sınıfımızın başını çektiği savaşım parlamento içinde ve dışındaki tüm ilerici, demokratik örgütleri etkiledi. 
Onların daha -kararlı - tavırlar almasını sağladı. Böylece, bu savaşım, sendikal, demokratik ve siyasal tüm ilerici örgütle- 


'rin ortak istemler ve ortak bir 


hedef için güç ve eylem birliği yapabileceğini gösterdi. 
Yine bu savaşım, Türk-İş içindeki çelişkileri keskinleştirdi. 
Türk-İş 'içindeki sendikal muhalefetle yönetim arasındaki artan çelişkiyi iyice açığa vurdu. Böylece, sendikal hareketin: güç ve örgüt birliği doğrultusunda ileri adımlar atılmasını sağladı.  * 

«DGM'lere ve MC'ye karşı kazanılan bu şanlı başarı hepimize kutlu olsun. 

Arkadaslarım, i 

Büyük burjuvazi geriledi. 
Fakat, gerilemesini hazmede- 


.miyor. Elbette hazmedemeye- 


cek. Gerileyen büyük burjuvazi iyice saldırganlaştı. İşveren örgütleri DGM tasarısı çıkmadığı takdirde kendi önlemlerini kendilerinin alacaklarını söylediler. Böylece DGM'lerin asıl hedefinin işçi sınıfının sendikal ve siyasal savaşımıni tasfiye etmek olduğunu itiraf ettiler. İşçi: sınıfımıza ve onun biricik sendikal örgütü DİSK'e karşı çok yönlü planlı bir saldırıya geçtiler. 

İşverenlerin amacı bellidir. 
Bu amaç, sendika temsilcilerini işten atarak, DİSK'i işyerlerinden koparmak ve işten atılan işçileri DİSK'e karşı çıkarmak suretiyle DİSK'i parçalamaktır. DİSK'in parçalanması demek, leş kargalarının açılan gedikiere üşüşmesi yani can çekişen Türk-İş'in soluk alması demektir. DİSK'in parçalanması demek, demokrasi savaşımının en etkin gücünden yoksun olması demektir.» 

«Bu işçi ve demokrasi düşmanı oyun sökmedi. DİSK'ten önce, işçi sınıfı DİSK'e sahip çıktı. DİSK, DGM'lere karşı mücadelede işten atılan DİSK üyesi işçi ve sendika temsilcilerinin maddi ve manevi sorumluluğunu güvencesi altına aldı. Bu işçi arkadaşlarımıza, işten atıldıklarının birinci ayı için brüt ücretlerinin net “o40'ını, ikinci ve daha sonraki aylar için net 9 50'sini verdi ve vermeye devam ede: cektir. 


«Son saldırılar, işçi sınıfı örgütlerine, yine ancak işçi sınıfının sahip çıktığını. göstermiştir. İşçi sınıfımızın örgütsel mücadele birliğini ne sermaye güçleri ve gerici sağcı, basın, ne.de işçi sınıfına ihanet eden maocu, maceracı goşist akımların bozgunculukları önleyemeyecektir. Diğer ilerici kuruluşları güçbirliğine zorlayalım. Fakat, esas umu- 


, dumuzun ve güven kaynağımı- 


zın işçi sınıfı ve örgütleri: olduğunu unutmayalım. 
Daha güçlü bir DİSK, güvenceli bir grev demektir. 
Genel Temsilciler Meclisi’ nin DİSK DAYANIŞMA FO-NU'nu güçlendirme yönünde 


- belirleyeceği tavır yarın toplanacak olan Genel Kurul'a ışık 


tutacaktır. 
İşçi sınıfını sömürüden kur- 


taracak olan işçi sınıfından başkası olamaz. 

YAŞASIN DİSK! 

TÜRKİYE İŞÇİ o SINIFINA SELAM!» 


BİR YAKUP ÖLDÜ BİN 
YAKUP VAR SAVAŞACAK 


Burjuvazinin saldırısı sonucu 18 işçinin işten atıldığı, bir işçinin polis kurşunlarıyla öldürüldüğü Profilo fabrikasının, Sağmalcılar cezaevinde tutuklu bulunan 6 işçi temsilcisinin mesajı coşkun alkışlarla karşılandı: «İşçi sınıfımız Yakup ` Keser'i unutmayacağız. Anısı mücadlemize ışık tutacaktır. Bir Yakup öldü, bin Yakup var savaşacak. Ne işkenceler, ne hapisaneler bizleri yıldıramaz. Tam tersine sınıf mücadelemizi pekiştirir. 


DİSK olağanüstü genel kurulu 


toplandı 


DİSK Genel Temsilciler Meclisinde alınan kararlar doğrultusunda 24.10.1976 günü toplanan Olağanüstü Genel Kurul DİSK'in örgütsel ve mali açıdan daha güçlü kılınması için gerekli tüzük değişikliklerini kabul etti. Bu değişikliklere göre Bölge Temsilcilikleri 


" yeniden düzenlendi ve DİSK'i 


uzun süreli grevler ve işten çıkarmalarla mali açıdan yıpratmak isteyen işverenlerin is- 


-teklerini boşa çıkaracak DİSK 


DAYANIŞMA FONU kuruldu. 

Türkiye işçi sınıfının bu tarihi gününde işçi sınıfına tüm ilerici, demokratlara ve dosta düşmana sesleniyoruz: 

«Demokrasi düşmanı halk düşmanı sömürücü sermaye sınıfı ve onun siyasi temsilcisi MC ve gene işçi SInıfı içindeki ihanetçileri ve Türk-İş üçlüsü ve bu üçlünün sözcülüğünü yapan sağ basın bu temsilciler meclisinin hissiyatından da ders almadılar- 


“sa bundan sonraki yaşayaca- 


ğımız süre içinde Türkiye işçi sınıfından ve onun ilerici, devrimci örgütü DİSK ve onun tabanından daha önemli dersleri almaya hazır olsunlar. 

Biz mücadeleye başlarken, 


“sendikal çalışmalarımızın Sı- 


nıfsal. açıdan ele alındığını ortaya koyduk. Ama onlar sömürülerini daha çok ileriye - götürmek için iktidarlarını daha çok sürdürebilmek için sınıf ayrımlarını daha çok keskinleştirmekte yarar gördüler, sınıf mücadelesini daha güçlü olarak ortaya koydular ve şimdi son olarak da açık ve 


“seçik olarak bizi sınıf müca- 


delesine davet ediyorlar. Davetleri kabulümüzdür. Asla bundan dönmeyeceğiz. Bugü- ne kadar bize sınıf mücadelesi yapıyoruz dedirtmek isteyenler şunu iyi bilsinler ki şu andan sonra sınıf mücadelesi nasıl oluyor onu DİSK'in sınıf mücadelesinde görecekler. 
Temel hedefimiz sosyalist düzen değişikliğine doğru daha güçlü ve daha hızlı bir mücadele için ve böyle bir inanç- 


la yürüyoruz.» 
TÜRKİYE İŞÇİ 
SELÂM! 

SELÂM YARATANA! 
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İşçi sınıfı hareketi gelişirken bazı dönemlerde kendilerine «devrimci» demeye bayılan ve daima en keskin sözleri söyleyen guruplar, akımlar ortaya çıkar. Bunlar İşçi sınıfından kopuk, tüm yaptıklarıyla işçi sınıfı hareketine karşı ve burjuvazinin le tindedirler. 

Bunların İşçi sınıfı bilimindeki tanımı Goşizm'dir. İşçi sınıfı hareketine ters bu sapik akımlar kendiliklerinden ortaya çıkmazlar. Sınıf mücadelesinin yoğunlaştığı dönemlerde bu akımlar Tekelci Burjuvazinin denetim ve desteğiyle ortaya çıkarlar ve yine Tekelci Burjuvazi tarafından örgütlenirler. 

Goşizmi ve Goşistleri nasıl tanıyacağız? 

Onları sendikal mücadele içinde tanımamıza yardım edecek birkaç nokta var. 


1 — İlk olarak, işçi sınıfımızın tek sınıf ve kitle sendikal: örgütü DİSK'e karşı takındıklarıı tavır onları ele veriyor. Bugün işçilerin sendikal birliğinin DİSK çatısı altında güçlenmesi büyük önem taşıyor. Bu gerçeği işçi sınıfımız çoktan görmüş ve DİSK'- te birleşmek ve bütünleşmek için mücadele ediyor. Hal böyle iken sendikal örgütümüz DİSK'e saldırılar nerelerden geliyor? Gerici Sermaye çevrelerinden onların iktidarından ve uzlaşmacı sarı Türk-İş'ten. Buna birde goşistleri 

ve onların akıl vericilerini eklemek gerekiyor. Goşistlerin sermaye çevrelerinden farkı sözümona «devrimci» bir Kılıf altında DİSK'e saldırmalarıdır. 

2 — Geoşistleri bir de işçi 
sınıfının eylemlerinde, grevlerinde, kitle gösterilerinde tanıyebiliyoruz. Goşistler kitle eylemlerinde, grevlerde ve direnişlerde senaryosunu burjuvazinin yazdığı kırıcı, 'bozguncu: ve kışkırtıcı oyunlarda rollerini oynarlar. Her eylemin neden, ne zaman ve nasıl ya- 


Pılacağı işçi sınıfı ve onun sendikal örgütü DİSK için ö- 


'nıfımıza karşı tavırları lar. İşçi sınıfımızın çelik di- - 


nemlidir. Hal böyle iken, bozguncu - goşist unsurlar işçileri işyerlerinde yersiz zamansız sözümona «eylemlere» itme çabasına giriyorlar. 
Onları işverenlerin avucuna bırakıyorlar. 

Öbür yandan, DİSK çatısı altında işçi sınıfının giriştiği kitlesel eylemlere kundak sokmaya çalışıyorlar. Goşistlerin sendikal hareketimize karşı, DİSK'e karşı ve işçi sıbun- 


siplini, örgüt anlayışı ve kararlı mücadelesi her gün ve her yerde sapık akımların ipliğini pazara çıkarmıştır. Onları tecrit etmiştir. 


20 Eylül 1975'de Taksim' de- > 


ki «Demokratik Hak ve Özgürlükler» mitinginde, Elka grevinde, Berec direnişinde ve Türk Demir Dökümde İşçi sınıfından hakkettikleri dersi almışlardır. 

Bu goşist-bozguncu unsurlar işçi sınıfı içine asla giremedikleri halde yayın. organlarında hayali röportajlarla sözde mektuplarla işçi sınıfımızla bütünleştiklerini iddiaetmektedirler. Yalan, dolan ve iftira sapık akımların baş silahıdır. 

Sapık akımlar işçi sınıfımızın içine giremedikleri için 


gençlik içinde bölücü parçala- 


yıcı oyunlar oynuyorlar. Gençliğin inanç ve heyecanından yararlanarak gençliği ilerici hareketten koparmak istiyorlar. Şovenist, Milliyetçi ve işçi sınıfı bilimine ters troçkist, goşist, maocu- ideolojilerini yaymaya çalışıyorlar. Fakat İşçi, köylü ve öğrenci gençlerimiz «Gençliğin Yolu İşçi Sınıfının Yoludur.», «Gençlik Halkımızın Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Mücadelesinin İçindedir.» diyor ve İşçi sınıfımızın ve Emekçi halkımızın saflarında yerini alıyor. 

Bu goşist ve bozguncu akımların birlik ve bütünlüğümüzü yıkmaya yönelik çabaları boşa çıkarılacak ve her yerde her eylemde hakettikleri dersi alacaklar... 


İŞTEN ATILAN 
PROFİLO İŞÇİLERİ KON UŞUYOR 


İşçi sınıfı ve emekçi katmanların ittifak halinde iktidara -yönelen mücadelesinin yeni vi kazandığı günümüzde; Emperyalizme göbeğinden bağımlı bir avuç yerli parababaları:'bu hareketi saptırmanın ve bastırmanın planlarını daha da genişletmekte ve faşizme geçişin hazırlıklarını yapmaktadırlar. 

1971 faşizminden sonra kurulan DGM'nin yeniden ana kapsamının dahada genişletilerek gündeme gelmesi, bu hesapların sadece bir parçasıdır. DGM gündeme «Ege Sorunu» «Horalar, moralar» la sistemli bir şekilde geliştirilen şovenist (ıkçı) duyguların üzerine oturtturulmak istendi. 
DGM ne idi? Onu kendi ismi- nin açıklanmasında niteliğini hemen ortaya koyacaktır. Devlet. «Devlet soyut bir kavram, sınıflar üstü bir kurum veya çıkarları çelişen sınıfları uzlaştıran bir hakem değildir. 
Devlet; Üretim araçlarına sâhip toplumsal sınıf ve katmanların ekonomik ve siyasal iktidarını, karşı sınif ve katmanlara karşı koruyan bir kurumdur.» Düzen kapitalist ve üretim araçları patronların elinde olunca DGM'ler hangi sınıfların güvenliği olduğunu hemen ortaya çıkarmaktadır. 
Peki gerici, faşist güçlerin bu planlarını işçi sınıfı ve emekçi katmanlar seslerini soluklarını kesip boynumuz kıldan ince gelin onu da siz kırın mi? diyecektir. Elbette hayır. 
Aksine onların bu oyunlarının bilincine varacak ve en akılcıl bir şekilde karşı koymaya oyunlarını bozmaya, tarihcil görevini yerine getirmeye çalışacaktı ve işte bunun için «GENEL YAS» ilân edilmiştir. 
Fabrikalardan bu faşist tırmanışa ve somutlandığı yerlerden biri olan DGM'ye karşı genel yas nasıl olabilirdi? İşte onu yine işçi sınıfımız kendi «Söz ve karar sahibi» ilkesini kullanarak genel direnişe geçmiştir. 

Bu direniş DGM'ye karşıydı. 
Bu direniş bir avuç parababa- 


sına, yerli yabancı tekellere: 


karşıydı. Bu direniş, onların en azgın iktidarı olan MC'ye karşıydı. Ve burjuvaziye o na- 


sırlı eller havaya kalkınca na- 


sıl hırçla kendi kafalarına ineceğini bir kere daha vurguladı. Kendi gücünü, öncülüğüne kem gözlere iyice soktu. 


‚Bizler Profilo işçileri işçi 


“sınıfının bir parçası olduğumu- 


zun bilincindeydik, kendi tav- 


.rımızı tüm işçi sınıfının tavrıyla birleştirdik. Genel dire- 


“atmalarını protesto ve 


'nişe geçtik. O kadar kararlı, azimliydik ki bizleri bu karardan hiç bir güç çeviremezdi. 
İki bin Profilo işçisi tek bir 


ses, tek bir vücut olmuş «DGM'ye hayır», «MC İSTİFA» 


diye gür sesiyle genel haykı- “ 


rışa katılıyorduk. Bu kararlı ve yürekten haykırışlar burjuvaziyi korkutmuştu. Bu ve bundan sonra gelecek hareketleri önleyebilmenin yolunu fabrikalardaki temsilci, ilerici, aktif arkadaşları temizlemede, onları fabrika dışına atmakta 


buluyorlardı. Bunu uygular- 
“ken de işçi sınıfını, destekleyen öğretmenlere  saldıra- 


rak, işçilerden yana tavir alan Belediye Başkanını görevden alarak ve Lookheed yolsuzluklarını koz diye kullandılar. Ama yanıldılar, onların sandığı gibi değildi. Bir fabrikadan 18 kişi giderdi ama, hareket durmaz devam ederdi. Bunu Profilo işçileri en önce gösterdi. Onların 18 kişiyi ihtar için 18 kişi olmadan direnişe yeniden başladık. 2 günlük direniş devam ederdi. «Ekmeğimize, aşımıza göz koymuşlardı, bayram bizim neyimizeydi» ama bu bir ihtardı. Ne polisin çevremizi osarmasından ne de başka bir şeyden bi- 


rakmadık. MESS ve bay Jac- 


tavırlarını değiştirmeyince bizde işçi sınıfının tavrını ko- 


yacaktık ve koyduk. Yeniden , 


direnişe geçtiğimizde sabah kırmak istediler opanzerleriyle, bombalarıyla, coplarıyla saldırdılar ve Profilo işçisi gür bir sesle «Ölmek var dönmek yok» diye haykırıyordu bu haykırışa ve çelik gibi kararlılığa ne panzerleri ne copları hiç bir şeyleri dayanamadı. Direniş başarıyla devam ediyordu. Biz burada kendi 


kendimizi yönetmeyi dayanış- 


mayı, birliği, mücadeleyi daha iyi gördük ve birlik mücadele, dayanışma olunca yıkılmayacak gücün olmadığını kafalarımıza iyice yerleştirdik. 
Bunun için çağrı yaptık tüm ilericilere yurtseverlere Mecidiyeköylülere ve işçi sınıfı öncülüğü yapınca yandaşlarının nasıl ses verdiğini, ona nasıl sahip çıktıklarını en canlı şekilde gördük. Artık sorun bizim sorunumuz olmaktan çıkmıştı, sınıf mücadelesinin odak noktası, Profiloya kaymıştı. Sermaye, bütün güçlerini seferber etmişti o güvenlik kuvvetleri! Bizlerle çarpışmayı bırakıp, çağrımıza kulak veren halka saldırıyordu, onlarla birleşmemizi dayanışmamızı kırmaya çabalıyordu. O babalarımızın kardeşlerimizin evinden sopaları- 


kanını içeceklerdi. 


nı alıp koşmalarını ninelerimizin bacılarımızın kucaklarında taş taşımalarını unutmayacağız. Olayların genişlediğini gören gözü dönmüşler o kan içicileri gençlikten aldıkları kurbanlara şimdi bizlerden birini katacaklardı. Genç mücadele dolu kardeşimiz YAKUP'un Ama yine yılmadık, şiarımızı yine haykırıyorduk ve gerçekten «ölmek vardı, dönmek yoktu» bunu göstermiştik. Panzerlerin saldırılarına alevlerle karşılık vermemizde bunun. belgileriydi: Ama burjuvazi şunu söylüyordu. «Profilo kesin temizlenmeli». Çünkü anlamışlardı, buradaki hareket tüm fabrikalara örnek olacak ve yalnız burada kalmayıp genişleyecekti. 

Polisi, panzeri az geldi, Orduyu saldılar, fabrikanın çevresi sanki talim yerine dönmüştü. Çoğu arkadaşın orduyu, polis gibi görmemesi ve buradaki hareketin iktidarı alma hareketi olmadığının bilincine varılarak mücadele biçiminin değişmesine ricat dönemine girmeye karar verdik, bu ne Maocu, goşist akımların iddia ettikleri gibi hareketin satılmasıydı ne de teslim olmasıydı. Hiç birisi değildi. 
Biz gücümüzü ölçecek ve onların - çizdikleri ç emberler içinden kurtulup yeni mevzilerde mücadelemizi sürdürecektik, sürdürüyoruz da. Profilo işçisi artık şunun da bilincindedir. Bu düzenin hiç bir kurumuna bel bağlanamaz. 
Çünkü «Egemen sınıfın siyasal ve ideolojik en üst düzeyde örgütlenmesi olan devlet, elindeki sınırsız olanaklarla karşıt sınıf ve katmanların sendikal ve siyasal iktidara yönelik hareketini zayıflatmak, saptırmak, geriletmek ve en son durumda bastırmak için çalışır. Kapitalist düzenlerde bu eylem azınlığın çoğunluğu dolaysız baskı altına almasıdır. Bunu gözlerimizle gördük. Onların dayakları, işkenceleri, copları, hücreleri, hapishaneleri bizleri korkutmadı. Aksine daha da biledi biliyor, bileyecek ve işçi sınıfı bu savaşımından da galip çıktı çıkacaktır da. 

Parababalarının tüm gayret ve çırpınmalarına rağmen DGM çıkmadı. Kursaklarında kaldı. Öğretmenlerin biricik örgütüne yaptıkları saldırıdan, görevden el çektirmeye kalktıkları halkın temsilcilerinden gereken şamarı yediler. Atılan 18 arkadaşlarında mücadelesi sona ermiş değil. Fabrikaların daha sindirilemediğini, atılanların. boş durmadıklarını görmeye başladılar. Göreceklerde. Bu mücadele fabrikada, dışarda, cezaevinde sürecektir. Sürüyorda. Şimdi yine gür bir sesle haykırıyoruz. «Tüm atılanlar işbaşı yapmealıdırlar», «Fabrikalardaki siyasi sendikal baskılara son» «Tutuklu tüm işçiler derhal serbest bırakılmalıdır.» «MC İSTİFA», «YAŞASIN MÜCA-DELEMİZ» YAŞASIN DİSK. 
Çıkarılan Profilo İşçileri 


